
Ik voel, als ware het onttoverd, 

het geesteskind in de schoot der ziel; 

In de helderheid van het hart 

heeft het heilige wereldwoord 

de hemelse vrucht van de hoop verwekt, 

die jubelend groeit naar wereldverten 

vanuit de godsgrond van mijn wezen. 
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Kerstnacht-stemming 

 

 

De redactie van de Gemeenteberichten 2015 wenst u allen: 

Een mooie kersttijd en 

al het goede voor het nieuwe jaar 2016 

 

Hans, Yvonne en Anya                            

                       

                           

                          Kerstnacht 

 

Kerstnacht – het woord is als een lafenis, 

Een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 

Stralen der sterren – op de landen is 

Het weerloos stil, een ongerept verwachten. 

 

Kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten 

Rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken 

Verlangen naar het helder zingen in de nacht en  

Het opgaan van de ster, een lichtend teken. 

 

Kerstnacht – het sneeuwt op uw geschonden aarde, 

Dun en verstuivend dekt een huivering 

Van ijle val, een lichte zuivering 

Het vragen, dat wij ongestild bewaarden. 

 

Ida Gerhardt 

Uit: Kosmos - 1940 



 

Giovanni Batista Salvi (1609-1685) 

 

 

Pompeo Batoni (1708-1787) 

 

 

            

         Giorgio Vasari (1511-1574) 

 

                 De foto’s zijn gemaakt in de Galleria Borghese, Rome   

                 door Anya en Johan Marinissen  2015 


